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Liturgie Oostvoorne zondag 19 mei 2019 
 
 

“We gaan op reis, nieuwsgierig en vol vertrouwen” 
 

Overstapdienst 
 
 
 
Voorganger:  ds. Piet Schelling 
Organist:       Ron van Halen 
Met medewerking van de leiding kinderkerk en tienerkerk 
      
 
Orgelspel 
 
Verwelkoming  
 
Zingen van morgenlied: Lied 218:1 en 2   [We gaan staan] 
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Dank U voor deze mooie aarde, 
dank U voor sterren, maan en zon. 
dank U dat U ons wilt bewaren, 
kracht en levensbron. 
 
Bemoediging en drempelgebed 
 
Zingen van de Psalm van de zondag: Lied 117a:2 
 

 
 

[We gaan zitten] 
Gebed voor de wereld in nood 
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Collecten 
 
Slotlied: ‘Ga dan op weg’ (Tekst: J. Roelofs; melodie: Lied 632) 
 
Ga dan op weg en laat hoop en verwachting u leiden, 
ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden. 
Wees niet bevreesd, ga en vertrouw op de Geest 
die u van angst zal bevrijden. 
 
Ga dan op weg en ontmoet op de reis medemensen, 
Geef aan een ieder al wat u zichzelf toe zou wensen. 
Dan, onder ‘t gaan, zult u de ander zien staan 
en overschrijdt  u uw grenzen. 
 
Wegzending en zegen 
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Lofprijzing: Lied 872 – vertaling: ‘Zing amen. Wij prijzen God’;  
we zingen het drie keer: voorganger: Masithi; allen: Couplet 
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Lezing uit de Bijbel: Genesis 12: 1‐9 – uit de Straatbijbel: 
‘De emigrant’ – gelezen door Saskia Hofstede 
 
En we maken nog een jump in de tijd. Er komen steeds meer 
mensen bij op de aarde. Er ontstaan clans, stammen, volken. 
 
De MASTER zei tegen een kil die Abram heette: ’Ga plama uit 
je hood. Verlaat je tribe, je family. Ga naar het land dat ik jou 
zal aanwijzen. Ik zal jou de vader van een groot volk maken. Ik 
zal je blessen. Ik zal je groot maken. Mensen zullen onmin 
respect voor je hebben. Je wordt een legend , swa. Uit jou 
komt een flow van blessings en goedheid voor de mensen. Ik 
zal goeddoen aan de peeps die jou helpen. Maar de peeps die 
jou dissen, are gonna pay for it. Door jou zullen alle volken en 
alle generaties op aarde geblessed worden.’ 
 
Abi ging dus plama uit zijn hood Charan. Precies zoals de 
MASTER gezegd had. Hij was toen 75 jaar. Hij nam zijn vrouw 
Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer ( zijn niffo dus) En ze 
namen ook al hun spullen mee ne de slaven en de slavinnen 
die ze in Charan hadden gekregen. Zo gingen ze op weg naar 
het land Kanaän. 
 
Toen ze daar waren aangekomen trok Abi dward door het 
land tot aan een bekende boom, de eikenboom van More, 
in de hood van Sichem. De buurtbewoners waren een 
tribe die de Kanaänieten heetten. Maar de MASTER 
verscheen aan Abi en zei: Hey dude, ik zal deze hood aan 
jouw chiengs geven.’ Toen bouwde Abi op die plek een 
soort misa voor de MASTER, die zich aan hem had laten 
zien. Toen ging hij verder. Hij trok naar de eastside van 
een hood die Betel heette. Hij kampeerde met z’n tent 
tussen Betel en Ai. Ook daar bouwde hij een altaar en riep 
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Sarah wordt overgedragen naar de tieners 
 
Vertel het Sarah niet……(tekst Esther van Nieukerke) 
 
Aandenken ‐ onofficiële Bijbel voor minecrafters 
 
Afsluitingslied met couplet van ‘Door de wereld gaat een 
woord’ (oude versie)  
 

 
 
Refrein: 
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3. 
Ouder:   We weten nog goed hoe je ging spelen met vriendjes 

en  vriendinnetjes  en  zo  spelenderwijs  ontdekte  dat 
niet iedereen hetzelfde is. 

Kind:        Er verandert zoveel, wat is nou echt belangrijk? 
Allen:  Hou vast aan de droom dat je als kind van God 

spelenderwijs je eigen plek in de  wereld mag vinden: 
daar waar jij goed in bent, daar waar jij je thuis voelt. 

 
4. 
Ouder:   We weten nog goed hoe  je die allereerste dag naar 

school ging. ’s Morgens in alle vroegte op pad  
 met je rugzak met beker en hapje, veel plezier beleven 
bij de juf en de andere kinderen. 

Kind:  Er verandert zoveel, wat is nou echt belangrijk? 
Allen:  Hou vast aan de droom dat bij elk nieuw begin, hoe 

moeilijk ook, God en mensen bij je blijven. 
 
5. 
Ouder:   We weten nog goed hoe jij je eerste grote 

kattenkwaad uithaalde, waarvan je soms,  
 woelend in je bed, niet in slaap kon komen. 

Kind:  Er verandert zoveel, wat is nou echt belangrijk? 
Allen:   Hou vast aan de droom dat hoewel je verkeerde keuze 

kunt en zult maken, er altijd  vergeving mogelijk is.  
 
6. 
Ds.:   We weten nog goed hoe je kon luisteren naar de  
  verhalen uit de Bijbel en er langzaamaan steeds meer  
  vragen kwamen en je nu misschien zegt: dat klopt toch  
  allemaal niet. Hou vast aan de droom die verstopt is in  
  die verhalen: de droom van God zelf over een wereld  
  waar het goed is. 
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hij de naam van de MASTER. Steeds verder reisde Abi, in 
de richting van de Negevwoestijn 
 
Zingen: ‘Door de wereld gaat een woord’ (vroegere 
melodie)  
 

 
 
Refrein: 
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Refrein: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij het vertrek van de kinderen  
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Ik ga waar Ik gaan kan en zoek reisgenoten. 
Maar stel me geen vragen naar heg of naar steg, 
naar leeftocht of reisdoel of wie ons wil volgen. 
Maar voeg je toch bij me: Ik leer je mijn weg. 
 
Gebeden 
 

Kinderen komen terug en de tieners verzamelen zich ook in de kerk 
 
Aankondiging overstap 
 
Sarah stapt over van de kinderkerk 
 
Droomteksten – door ouders, Sarah en gemeente 
 
1. 
Ouder:  We weten nog goed hoe jij je eerste woorden kon  
  zeggen en zo contact zocht en maakte en hoe trots je  
  was toen je zelf iets moois gemaakt had. 
Kind:  Er verandert zoveel, wat is nou echt belangrijk? 
Allen:  Hou  vast  aan  de  droom  dat  er  altijd  weer  goede 

woorden te vinden zijn om echt contact te vinden en 
je meer kunt dan je denkt. 

  
2. 
Ouder:   We weten nog goed hoe jij voor het eerst ging staan 

en met vallen en opstaan je eerste voetstappen zette, 
van de tafelpoot naar twee uitgestrekte armen. 

Kind:     Er verandert zoveel, wat is nou echt belangrijk? 
Allen:      Hou vast aan de droom dat je altijd weer kunt  

opkrabbelen, soms zelf, soms met hulp van een 
uitgestrekte arm. 
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Preek‐ met als motto: ‘We gaan op reis, nieuwsgierig en vol vertrouwen 
 
Zingen: ‘O waar wil je heen gaan?’ (Uit: Liederen uit Iona, 
lied 21) 
 
(In de eerste vier coupletten spreekt de mens tegen de 
Heer; in het laatste couplet spreekt de Heer tegen de 
mens) 
 

 
   O  waar wil  je  heen  gaan?  En  kan ik  je   vol‐gen?    En            

 
   hoe    over‐leef     je?   Hoe  kom  je     ooit      aan? 

 
  Je hebt geen be‐pak‐king, geen tent en geen kle‐ding,  

 
  geen e‐ten,   geen drin‐ken ‐ hoe   kun   je   be‐staan? 
 

O waar wil je heen gaan? En kan ik je volgen? 
En wat geeft je aanzien? Wat geeft je krediet? 
Geen winst uit de handel, geen vakwerk of kunde, 
geen stempel of keurmerk, geen kunstwerk of lied. 

 
O waar wil je heen gaan? En kan ik je volgen? 
En wat is de missie waar jij zich voor geeft? 
En wat inspireert je? Wat drijft je, wat sterkt je? 
En wat is de droom toch die jouw liefde heeft? 
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Wij geven Gods verhalen door 
en wie zich openstelt 
ervaart misschien een beetje licht  
door wat er wordt verteld. 

 
Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal.  
Het licht verbindt ons met elkaar,   
het is voor allemaal. 
 
Groet 
 
Voorganger:   De heer is met u! 
Gemeente    Ook met u is de Heer! 
 
Bij de lezing en de uitleg… 
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Lezing uit de Bijbel: fragmenten Genesis 12 en 22 
 
Uit Genesis 12:1‐3 
 
De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je 
familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land 
dat ik je zal wijzen. 
Ik zal je tot een groot volk maken, 
ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, 
een bron van zegen zul je zijn. 
Ik zal zegenen wie jou zegenen, 
wie jou bespot, zal ik vervloeken. 
Alle volken op aarde zullen wensen 
gezegend te worden als jij.’  
 
Abram ging uit Charan weg… 
 
Uit Genesis 22:1‐3 
 
Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. ‘Abraham!’ 
zei hij. ‘Ik luister,’ antwoordde Abraham.2‘Roep je zoon, je 
enige, van wie je zoveel houdt, Isaak, en ga met hem naar het 
gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een 
berg die ik je wijzen zal.’ 
 

De volgende morgen stond Abraham vroeg op… 
 
Zingen: Lied 803 
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Uit oer is hij getogen 
ten antwoord op een stem, 
die riep hem uit den hoge 
op naar Jeruzalem. 
En allen die geloven 
zijn Abrahams geslacht,  
geboren uit den hoge, 
getogen in de nacht. 
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Lezing uit de Bijbel: fragmenten Genesis 12 en 22 
 
Uit Genesis 12:1‐3 
 
De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je 
familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land 
dat ik je zal wijzen. 
Ik zal je tot een groot volk maken, 
ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, 
een bron van zegen zul je zijn. 
Ik zal zegenen wie jou zegenen, 
wie jou bespot, zal ik vervloeken. 
Alle volken op aarde zullen wensen 
gezegend te worden als jij.’  
 
Abram ging uit Charan weg… 
 
Uit Genesis 22:1‐3 
 
Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. ‘Abraham!’ 
zei hij. ‘Ik luister,’ antwoordde Abraham.2‘Roep je zoon, je 
enige, van wie je zoveel houdt, Isaak, en ga met hem naar het 
gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een 
berg die ik je wijzen zal.’ 
 

De volgende morgen stond Abraham vroeg op… 
 
Zingen: Lied 803 
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Uit oer is hij getogen 
ten antwoord op een stem, 
die riep hem uit den hoge 
op naar Jeruzalem. 
En allen die geloven 
zijn Abrahams geslacht,  
geboren uit den hoge, 
getogen in de nacht. 
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Preek‐ met als motto: ‘We gaan op reis, nieuwsgierig en vol vertrouwen 
 
Zingen: ‘O waar wil je heen gaan?’ (Uit: Liederen uit Iona, 
lied 21) 
 
(In de eerste vier coupletten spreekt de mens tegen de 
Heer; in het laatste couplet spreekt de Heer tegen de 
mens) 
 

 
   O  waar wil  je  heen  gaan?  En  kan ik  je   vol‐gen?    En            

 
   hoe    over‐leef     je?   Hoe  kom  je     ooit      aan? 

 
  Je hebt geen be‐pak‐king, geen tent en geen kle‐ding,  

 
  geen e‐ten,   geen drin‐ken ‐ hoe   kun   je   be‐staan? 
 

O waar wil je heen gaan? En kan ik je volgen? 
En wat geeft je aanzien? Wat geeft je krediet? 
Geen winst uit de handel, geen vakwerk of kunde, 
geen stempel of keurmerk, geen kunstwerk of lied. 

 
O waar wil je heen gaan? En kan ik je volgen? 
En wat is de missie waar jij zich voor geeft? 
En wat inspireert je? Wat drijft je, wat sterkt je? 
En wat is de droom toch die jouw liefde heeft? 
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Wij geven Gods verhalen door 
en wie zich openstelt 
ervaart misschien een beetje licht  
door wat er wordt verteld. 

 
Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal.  
Het licht verbindt ons met elkaar,   
het is voor allemaal. 
 
Groet 
 
Voorganger:   De heer is met u! 
Gemeente    Ook met u is de Heer! 
 
Bij de lezing en de uitleg… 
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Refrein: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij het vertrek van de kinderen  
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Ik ga waar Ik gaan kan en zoek reisgenoten. 
Maar stel me geen vragen naar heg of naar steg, 
naar leeftocht of reisdoel of wie ons wil volgen. 
Maar voeg je toch bij me: Ik leer je mijn weg. 
 
Gebeden 
 

Kinderen komen terug en de tieners verzamelen zich ook in de kerk 
 
Aankondiging overstap 
 
Sarah stapt over van de kinderkerk 
 
Droomteksten – door ouders, Sarah en gemeente 
 
1. 
Ouder:  We weten nog goed hoe jij je eerste woorden kon  
  zeggen en zo contact zocht en maakte en hoe trots je  
  was toen je zelf iets moois gemaakt had. 
Kind:  Er verandert zoveel, wat is nou echt belangrijk? 
Allen:  Hou  vast  aan  de  droom  dat  er  altijd  weer  goede 

woorden te vinden zijn om echt contact te vinden en 
je meer kunt dan je denkt. 

  
2. 
Ouder:   We weten nog goed hoe jij voor het eerst ging staan 

en met vallen en opstaan je eerste voetstappen zette, 
van de tafelpoot naar twee uitgestrekte armen. 

Kind:     Er verandert zoveel, wat is nou echt belangrijk? 
Allen:      Hou vast aan de droom dat je altijd weer kunt  

opkrabbelen, soms zelf, soms met hulp van een 
uitgestrekte arm. 
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3. 
Ouder:   We weten nog goed hoe je ging spelen met vriendjes 

en  vriendinnetjes  en  zo  spelenderwijs  ontdekte  dat 
niet iedereen hetzelfde is. 

Kind:        Er verandert zoveel, wat is nou echt belangrijk? 
Allen:  Hou vast aan de droom dat je als kind van God 

spelenderwijs je eigen plek in de  wereld mag vinden: 
daar waar jij goed in bent, daar waar jij je thuis voelt. 

 
4. 
Ouder:   We weten nog goed hoe  je die allereerste dag naar 

school ging. ’s Morgens in alle vroegte op pad  
 met je rugzak met beker en hapje, veel plezier beleven 
bij de juf en de andere kinderen. 

Kind:  Er verandert zoveel, wat is nou echt belangrijk? 
Allen:  Hou vast aan de droom dat bij elk nieuw begin, hoe 

moeilijk ook, God en mensen bij je blijven. 
 
5. 
Ouder:   We weten nog goed hoe jij je eerste grote 

kattenkwaad uithaalde, waarvan je soms,  
 woelend in je bed, niet in slaap kon komen. 

Kind:  Er verandert zoveel, wat is nou echt belangrijk? 
Allen:   Hou vast aan de droom dat hoewel je verkeerde keuze 

kunt en zult maken, er altijd  vergeving mogelijk is.  
 
6. 
Ds.:   We weten nog goed hoe je kon luisteren naar de  
  verhalen uit de Bijbel en er langzaamaan steeds meer  
  vragen kwamen en je nu misschien zegt: dat klopt toch  
  allemaal niet. Hou vast aan de droom die verstopt is in  
  die verhalen: de droom van God zelf over een wereld  
  waar het goed is. 
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hij de naam van de MASTER. Steeds verder reisde Abi, in 
de richting van de Negevwoestijn 
 
Zingen: ‘Door de wereld gaat een woord’ (vroegere 
melodie)  
 

 
 
Refrein: 
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Lezing uit de Bijbel: Genesis 12: 1‐9 – uit de Straatbijbel: 
‘De emigrant’ – gelezen door Saskia Hofstede 
 
En we maken nog een jump in de tijd. Er komen steeds meer 
mensen bij op de aarde. Er ontstaan clans, stammen, volken. 
 
De MASTER zei tegen een kil die Abram heette: ’Ga plama uit 
je hood. Verlaat je tribe, je family. Ga naar het land dat ik jou 
zal aanwijzen. Ik zal jou de vader van een groot volk maken. Ik 
zal je blessen. Ik zal je groot maken. Mensen zullen onmin 
respect voor je hebben. Je wordt een legend , swa. Uit jou 
komt een flow van blessings en goedheid voor de mensen. Ik 
zal goeddoen aan de peeps die jou helpen. Maar de peeps die 
jou dissen, are gonna pay for it. Door jou zullen alle volken en 
alle generaties op aarde geblessed worden.’ 
 
Abi ging dus plama uit zijn hood Charan. Precies zoals de 
MASTER gezegd had. Hij was toen 75 jaar. Hij nam zijn vrouw 
Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer ( zijn niffo dus) En ze 
namen ook al hun spullen mee ne de slaven en de slavinnen 
die ze in Charan hadden gekregen. Zo gingen ze op weg naar 
het land Kanaän. 
 
Toen ze daar waren aangekomen trok Abi dward door het 
land tot aan een bekende boom, de eikenboom van More, 
in de hood van Sichem. De buurtbewoners waren een 
tribe die de Kanaänieten heetten. Maar de MASTER 
verscheen aan Abi en zei: Hey dude, ik zal deze hood aan 
jouw chiengs geven.’ Toen bouwde Abi op die plek een 
soort misa voor de MASTER, die zich aan hem had laten 
zien. Toen ging hij verder. Hij trok naar de eastside van 
een hood die Betel heette. Hij kampeerde met z’n tent 
tussen Betel en Ai. Ook daar bouwde hij een altaar en riep 
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Sarah wordt overgedragen naar de tieners 
 
Vertel het Sarah niet……(tekst Esther van Nieukerke) 
 
Aandenken ‐ onofficiële Bijbel voor minecrafters 
 
Afsluitingslied met couplet van ‘Door de wereld gaat een 
woord’ (oude versie)  
 

 
 
Refrein: 




